Okt 2007
Het conflict tussen Israél en de Palestijnen: er is een oplossing.

April dit jaar verscheen een themanummer van Michsjol: De bijbel, de kerk, Israél en de
Palestijnen — Verkeerd verbonden? De hoofdmoot is een artikel van Johan Snoek waarin hij
beschrijft hoe zijn Israél-theologie zich ontwikkelde in de bedding van zijn eigen levensloop.
Daarbij komt de in de kerkorde van de PKN vastgelegde “onopgeefbare verbondenheid met
het volk Israél” uitvoerig ter sprake. Gaandeweg ontdekte Snoek hoezeer de stichting van de
Joodse staat gepaard ging met onrecht jegens de Palestijnen. Hij beziet de “land-theologie”
van de Duitse theoloog F.-W. Marquardt daarom met een kritisch oog.

Op zaterdagmorgen om 10.30 uur komt Johan Snoek aan het woord in het leerhuis.......
Zijn conclusie zal zijn, dat een oplossing van het conflict tussen Israél en de Palestijnen zeer
wel mogelijk is.

Ds. Johan Snoek (geb. 1920) was tijdens de tweede wereldoorlog plaatselijk leider van de
L.O. (landelijke organisatie tot steun aan onderduikers) in zijn toenmalige woonplaats
Renkum. Na de oorlog studeerde hij theologie aan de Vrije Universiteit, werd
gemeentepredikant en vervolgens beroepen naar de Church of Scotland, Tiberias, Israél.
Aldaar verbleef hij elf jaar (1958-1969) en hij onderging er met zijn gezin de “zesdaagse
oorlog (juni, 1967). Van 1970-1975 was hij staflid van de Wereldraad van Kerken te
Geneéve, als secretaris van de Churches’ Commission on the Church and the Jewish People.
Daarop is hij in Nederland van 1975 tot 1987 adviseur van de Raad van Kerken in Nederland
geweest inzake Israél en het Midden Oosten.

In het bovengenoemde nummer van Michsjol verschenen commentaren op Snoek’s verslag,
o0.a. van Maarten den Dulk en Anton Wessels.

Op zaterdagmorgen 24 november om half elf zal Maarten den Dulk spreken: Is het mogelijk
Marquardt’s ‘landtheologie te verstaan als bijdrage tot de internationale rechtsorde?

Op zatermorgen 1 december om half elf spreekt Anton Wessels over het onderwerp: Hoe
wordt de ‘landbelofte’ door Joden, Christenen en Moslims verstaan?



