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Bij binnenkomst van de familie speelt de organist op het orgel: 
'Ga niet alleen door het leven' 

 
 

Bemoediging en Groet 
 

Zingen: Psalm 139 vers 1 
 
1. HEER, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 

Laten branden van kaarsen: door alle kleinkinderen 
 

Zingen: Lied 951 vers 1 en 2 
 
1. Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt 

en al mijn levensdagen heeft gestraald, 
ga voor mij uit ook nu ik sterven moet. 
Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed. 
 

2. Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert, 
dat onze diepste duisternis trotseert, 
waak over mij, wanneer de dood mij wenkt. 
Spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.  

 

Gebed 
 

Persoonlijke woorden van gedachtenis 
~ van Goof 
~ van Gé  

 

Zingen: Lied 791 vers 1 en 2 
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 
Liefde wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 



2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 

Persoonlijke woorden van gedachtenis 
~ van Cornelie 
~ van Pieter Geert 

 

Zingen: Lied 791 vers 3 en 4 
 
3. Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, -  
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

Schriftlezingen:  
 

Matteus 7 vers 7 
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop 

en er zal voor je worden opengedaan. 

 
Psalm 4 vers 9 
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, Heer, 

laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.  

 

Zingen: JdH 177 vers 1 
 
1. Laat mij slapend op U wachten, 

o, dan slaap ik zo gerust. 
Geef mij heilige gedachten 
en wees in de droom mijn lust. 
't Lichaam slaapt, maar 't harte waakt, 
daar het zich in U vermaakt. 
Mag ik dicht bij Jezus wezen, 
o dan slaap ik zonder vrezen.  



Overdenking 
 

Zingen: Lied 218 vers 1, 2 en 4 
 
1. Dank U, voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag.  
 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom.  

 

Inschrijven van de naam in het Levensboek: door Henny 
 

Gedicht: door Ans “Zonder liefde ben je nergens” 

 
Al kon ik nog zozeer 

in prachtige preken 

mijn redes afsteken 

en wist wijze woorden op ieder gebied 

maar had de liefde niet 

dan was het toch meer 

wat trommelgekletter 

gezwets en geschetter 

had ik de liefde niet. 
 

Al blies ik trompet 

hoog van de toren 

al zong ik in koren 

de sterren van de hemel, het hoogste lied 

maar had de liefde niet 

dan klonk het toch net 

als toeters en bellen. 

Ik had niets te vertellen 

had ik de liefde niet. 



Zonder liefde ben ik nergens 

zonder jullie stel ik niets voor. 

Had ik jullie niet bij me 

dan ging ik er aan onderdoor. 

Want liefde is echt 

en liefde is aardig 

is open, oprecht 

en eerlijk, rechtvaardig. 

’t Is liefde die ziet 

hoe opnieuw te beginnen 

die ieder verdriet 

ook de dood kan overwinnen. 
                                   Karel Eykman 

 

Gebeden 
 

Zingen: Lied 913 vers 2 
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

 

Zegen 
 

Dankwoord 
 

Mededelingen 
 
 

Als de familie naar de Schutse gaat, speelt de organist 
''k Wil U o God mijn dank betalen' 

 
 

�� 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop van deze viering bent u welkom in de Schutse 
(ontmoetingsruimte van dit kerkgebouw). Daar kunt u de familie 

ontmoeten en condoleren. Koffie, thee en een lekkere punt 
boterkoek (op uitdrukkelijk verzoek van Wim) staan voor u klaar. 

 
Om 15.30 uur zal de familie in besloten familiekring het lichaam 

van Wim Snoek begeleiden naar het crematorium te Zwolle. 


